Partijdag 22 juni 2024
Speech Chris Stoffer, fractievoorzitter Tweede Kamer

“De Heere regeert.” Zo begint Psalm 93. Deze tekst werd aangehaald tijdens een van de
laatste vergaderingen van het Hoofdbestuur. Deze woorden klonken 66k voorafgaand aan
de uitslagenavond voor het Europees Parlement.

Ook al hebben we sinds november 2023 een compleet andere Tweede Kamer, en ook al
komt er een totaal ander kabinet, feit is dat de Heere regeert. Niet PVV-voorman Wilders,
maar deze Heere doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaar-
digen en onrechtvaardigen (Matth. 5:45). Geen mens kan de zon ook maar één seconde
eerder op laten gaan.

Wij belijden, als het goed is met hart en ziel: “De Heere regeert. Hij is met hoogheid be-
kleed, de Heere is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd,
zij zal niet wankelen”.

Persoonlijk

Vandaag mag ik U voor het eerst toespreken. Dat zie ik als een hele eer, zeker als ik kijk
naar de illustere voorgangers die ik mij persoonlijk nog kan herinneren: ds. Abma, ir. Van
der Vlies en Kees van der Staaij. Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik om laatstge-
noemde te bedanken voor de gedegen manier waarop hij me heeft ingewerkt en zijn har-
telijke collegialiteit. En tot op de dag van vandaag is hij voor mij een vraagbaak waar ik mijn
voordeel mee doe. Kees, bedankt!

Europese verkiezingen
Partijvrienden en - vriendinnen. Ik ga twee weken terug in de tijd. De uitslag van de verkie-
zingen voor het Europese Parlement.

Toen de campagne begon, was helder: het is erop of eronder. Het resultaat: ruim 228 dui-
zend stemmen. Om stil van te worden. Nooit eerder werden er zoveel stemmen uitgebracht
op een SGP-lijst. Niet alleen meer dan verwacht, maar ook meer dan verdiend als we zien
op ons kleingeloof.

We zijn dankbaar dat Bert-Jan Ruisen zijn waardevolle werk mag blijven doen. Het belang-
rijkst is dat het klassiek-christelijke geluid van de SGP hoorbaar blijft in Brussel. Daarvoor
mogen en moeten we de Heere Die alles regeert, ootmoedig dankzeggen. En onze dank
geldt eveneens de kiesverenigingen, de mensen in Rotterdam, Den Haag en Brussel die de
campagne organiseerden en onder andere het ondernemersplatform dat ons zowel prak-
tisch als financieel heeft geholpen. SGP’er uit het hele land hebben zich ingezet!

Duiding van politieke landschap en coalitievorming

De verkiezingen voor de Tweede Kamer in november vorig jaar zorgden voor een van de
grootste politieke aardverschuivingen in onze historie. De PVV werd met 37 zetels verre-
weg de grootste partij. De vanouds christelijke partijen kregen daarentegen een enorme
Klap. Voor het CDA, dat ooit met 54 zetels de allergrootste partij was, resteren er nog maar
5. En de CU verloor 2 van haar vijf zetels.



Tegen die achtergrond bezien was en is de lichte stemmenwinst van de SGP extra bemoe-
digend. Dat neemt de zorg over een steeds guurder wordende seculiere wind niet weg.
Maar als we beseffen dat 66k deze ontwikkeling niet buiten het ‘De Heere regeert’ omgaat,
geeft dat moed en krachten om ook in deze tijd te volharden in onze strijd.

De formatie loopt naar het schijnt nu ten einde. De samenstelling van dat centrumrechtse
kabinet van PVV, BBB, NSC en VVD is in lijn met wat vrij algemeen gezien wordt als de bes-
te vertaling van de verkiezingsuitslag. Met een lichte glimlach op ons gezicht zagen we dat
de namen van Kees van der Staaij en Elbert Dijkgraaf regelmatig de ronde deden als moge-
lijke ministerskandidaten, zelfs als premier. Ik beschouw het maar als een compliment voor
hen en voor ons. Het onderstreept dat de SGP een partij is die gaat voor een helder getui-
genis, maar 60k praktisch bijdraagt aan een goed openbaar bestuur.

Positie SGP
De vraag is gesteld: wat gaat de SGP doen?

Het antwoord op die vraag is niet heel spannend. Onze algemene houding naar ieder ka-
binet is constructief-kritisch. Ook de voorstellen van het kabinet-Schoof zullen we op de
eigen mérites beoordelen. Daar staat de SGP om bekend. Daarom hebben we de reputatie
de partij te zijn waarvan je weet wat je eraan hebt.

Het hoofdlijnenakkoord van het kabinet bevat plussen en minnen. Als ik het vergelijk met de
laatste twee kabinetten-Rutte, zijn er nu meer plussen dan minnen. Dat gaat over de pas-
sages over meer ruimte voor ondernemers, bijvoorbeeld boeren en vissers. Dat betreft ook
de intentie om de migratie terug te brengen. Wat dezer dagen verder geruststelt is dat de
sympathie van de partijen waarop dit kabinet steunt duidelijk bij Israél ligt.

Tegelijkertijd zijn we waakzaam.

Gezinnen en eenverdieners worden in het akkoord niet genoemd. Wat gaat er gebeuren op
medisch-ethisch gebied? En hoe zit het met de onderwijsplannen? Dat de nieuwe minister

van Onderwijs Eppo Bruins is, schept verwachtingen en stemt hoopvol. Ik wens hem, en

in hem het hele kabinet, Gods zegen toe bij de vervulling van zijn even mooie als moeilijke

ambt.

Het beperken van de giftenaftrek is een graat in onze keel. Dat mes snijdt aan twee kanten
verkeerd. Het ontmoedigt zorg en giften voor de naaste en gaat ertoe leiden dat de staat
financieel juist meer moet bijspringen. Het is een koude douche voor goedwillende Neder-
landers. Hoe kém je erop?

Pijnlijk is ook dat de allerarmsten en meest kwetsbaren in deze wereld ndg minder worden
bedeeld. Prima als er gekort wordt op de export van abortus en andere progressief-liberale
wereldse ‘verworvenheden’. Maar korten op ontwikkelingssamenwerking is tegen ons zere
been. Met Woord en Daad en veel andere geestverwante organisaties zullen we ons ervoor
inzetten om dit te voorkomen.



SGP-fractie Tweede Kamer

De verkiezingen vorig jaar leverden in Den Haag de grootste verandering op in onze ge-
schiedenis. Bijna een soort revolutie. Twee Kamerleden gingen tegelijkertijd weg, Kees en
Roelof. Twee anderen traden aan: Diederik en André. En ook in de Senaat was er een muta-
tie: Marc de Vries volgde Diederik op.

Roelof heeft bijna twaalf jaren onze fractie vertegenwoordigd. Al die jaren als de onderwijs-
woordvoerder en de laatste zes jaren ook als voorvechter voor de landbouw en visserij. We
hebben in meervoud afscheid van hem genomen. Maar het lijkt me op z’'n plaats om hier
nogmaals de grote verdiensten, de onvermoeibare inzet en de onvoorwaardelijke loyaliteit
van ‘onze Roelof’ te onderstrepen.

En dan Kees. Op een dag als vandaag moet ik er toch nog steeds een beetje aan wennen
dat Kees hier niet staat, maar ik. Ruim 25 jaar in de Tweede Kamer. Bijna 14 jaar het boeg-
beeld van onze partij. En nu lid van de Raad van State, de kroon op zijn werk tot nu toe. Zijn
toewijding aan de publieke zaak en het openbaar bestuur is voorbeeldig!

André en Diederik hebben de plaatsen van Roelof en Kees ingenomen. Beiden mochten
binnen de kortste keren hun draai vinden in ons Parlement. Vele debatten zijn inmiddels
gepasseerd. Waarbij André het stokje van Roelof als verdediger van boeren en vissers op
geheel natuurlijke wijze heeft overgenomen. In debatten over de woningmarkt komt zijn
vele jaren ervaring als wethouder van Henrik-ldo-Ambacht goed van pas. Samen met Gijs-
bert Leertouwer heeft hij er voor gezorgd dat het woord ‘moeder’ in wetgeving niet wordt
vervangen door iets als ‘ouder waaruit het kind geboren is’.

Diederik heeft vele jaren ervaring als beleidsmedewerker bij onze fractie en daarna heeft
hij ruim acht jaar mogen dienen als Eerste Kamerlid. Met deze bagage begin je bepaald niet
op nul. In de afgelopen maanden heeft Diederik zich ingespannen om het toenemend anti-
semitisme een halt toe te roepen. Samen met NSC is de verruiming van de transgenderwet
gestopt. En de wet om onze uitgaven aan Defensie wettelijk te borgen op minimaal 2% van
ons BNP, is ingediend. Het idee is zelfs overgenomen door het nieuwe kabinet!

Naast de debatten en gesprekken met betrekking tot de formatie heb ik mij ingezet voor de
Nederlandse maritieme industrie. Helaas heeft een meerderheid van de Kamer ingestemd
met de bouw van onderzeeérs door een Frans bedrijf in plaats van een Nederlands-Zweed-
se combinatie, die de boten in Vlissingen wilde bouwen. Ik wil ook nog even memoreren dat
we in de week van het gezin onze wet om een rouwverlof in te voeren hebben ingediend bij
de Kamer.

In deze partijrede mag de situatie in Israél niet ontbreken, zeker nu dit land moet vechten
voor haar voortbestaan. Die strijd lijkt verloren als je kijkt naar de propagandaoorlog. Ont-
stellend hoeveel partijen, landen en personen nu ‘om’ zijn en zelfs vergoelijkend spreken
over de ontstellende pogrom van Hamas waarbij in Israél ruim 1000 mensen werden ver-
moord en meer dan 200 mensen van de ene op de andere minuut werden losgerukt uit hun
gezinnen en families.

Op de huidige Israélische regering is best wat aan te merken. Dat neemt niet weg dat Isra-
el het volste recht heeft zich te verdedigen en probeert een herhaling van de slachting te
voorkomen. Het is vreselijk dat er zoveel onschuldige slachtoffers vallen. Maar onweerleg-
baar feit is dat al die slachtoffers menselijkerwijs nog zouden leven als de gruwelijke aanval



van 7 oktober niet had plaatsgevonden. Laten we niet vergeten dat het enige land is waar
Joden veilig kunnen wonen, althans, tot 7 oktober. Laten we bidden voor de vrede van Je-
ruzalem.

Uitgeleide

Ik begon deze rede met ‘de Heere regeert’. Daarna volgden vele woorden. En als je niet
oppast eindigen we dan toch weer met ‘wij regeren’. En lijkt het erop dat wij toch stilletjes
denken dat we de zon wel op kunnen laten gaan. Dat gevaar zit heel diep in ons ingebak-
ken. Het als God willen zijn.

Dan is het niet dnze verdienste, maar die van Hém als we teruggeroepen worden. Om te
erkennen dat we allen zondaren zijn en de genade van de Heere Jezus Christus nodig heb-
ben. Dat het werk van 6nze handen alleen kan bestaan als het gezegend wordt door Hem
die 't al regeert.

Daarom sluit ik af met de waarschuwende én bemoedigende woorden uit Maleachi 4:
“Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie
goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de
HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. Ulieden daarentegen, die
Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn
vleugelen...”

Dankuwel.

NB: Voor deze speechtekst geldt dat de uitgesproken tekst daar iets van kan afwijken.



